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Het weekend na Sinterklaas zetten veel
Nederlanders een kerstboom in hun
woonkamer. Victor en Maria rijden naar het
winkelcentrum om een mooie kerstboom te
kopen. Ze kiezen een grote boom. Hij past
net, of eigenlijk net niet, in de auto. 
Ze zetten de kerstboom in het appartement
van Victor. Eerst hangt Victor er slingers en
lampjes in, daarna hangen ze er samen rode
en gouden kerstballen in. Oh jee, Maria laat
per ongeluk een kerstbal op de grond vallen.
De kerstbal is van glas en is meteen kapot.
Ze kijken geschrokken naar de scherven op
de grond. Dan beginnen ze te lachen.
'Scherven brengen geluk!' zegt Victor. Het
wordt vast een gezellige kerst dit jaar.  
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De kerstboom wordt prachtig. Victor zet een
rode piek op de boom. Victor en Maria zijn
heel blij met hun mooie boom. 
Het duurt nog een paar dagen voordat het
25 december, eerste kerstdag, is. Victor
heeft op zijn werk nog een kerstborrel. Aan
het einde van de middag gaan alle
medewerkers naar de kantine. De kantine is
mooi versierd en er staan ook kerstbomen.
Onder de kerstbomen liggen de
kerstpakketten voor alle medewerkers. Peter
heeft ook een DJ geboekt die leuke
kerstmuziek draait. Peter is voorzitter van de
personeelsvereniging. De
personeelsvereniging (de PV) organiseert
uitjes en personeelsfeesten en ze kiezen ook
het kerstpakket. Er is bier, wijn, frisdrank en 
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er zijn lekkere hapjes. Aan het einde van de
kerstborrel krijgen alle medewerkers hun
kerstpakket. Dit jaar zitten er allerlei lekkere
dingen in: chocolade, koekjes, zoutjes,
pannenkoekenmeel, een fles Prosecco met
champagneglazen en een doosje kaarsen
met een kandelaar. Nou, nou het bedrijf
heeft veel geld verdiend dit jaar. Ze geven
hun medewerkers een duur pakket. 
Maria doet na haar werk kerstinkopen. Het
is heel druk in de supermarkt. Bij Kerstmis
hoort lekker eten, dus Maria koopt alles wat
ze nodig heeft voor een heerlijk kerstdiner.
Maria kan goed koken en ze vindt koken ook
leuk. Het is een beetje haar hobby. 
Op 23 december moet Victor nog gewoon
werken. Maria is al vrij. 's Middags gaat ze         

Victor viert kerst  - 3



alvast de rollade maken voor het kerstdiner.
Ze kijkt in de koelkast. Heeft ze alles?
Ineens weet ze wat ze is vergeten. Ze heeft
geen dessert. Een kerstdiner zonder toetje,
dat kan niet! Haar schoonouders komen
eerste kerstdag op bezoek en haar
schoonvader is dol op toetjes. Snel belt
Maria Victor op zijn mobieltje. Is hij al bijna
thuis of kan hij nog even langs de Albert
Heijn rijden om de ingrediënten van het
dessert te halen? Victor zit al in de auto. Hij
gaat nog wel even naar de supermarkt. 
Maria stuurt een appje met het
boodschappenlijstje. Zes ingrediënten?!
Victor heeft helemaal geen zin om door de
hele supermarkt te lopen. Ook ziet hij dat er
geen slagroom meer is. Wat nu? Victor kijkt    
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in het koelvak. 'Mona griesmeelpudding met
bessensap.' Dat ziet er lekker uit en het is
een typisch Nederlands toetje. Ook is de
pudding in de bonus. Victor zet twee
puddingen in zijn mandje en gaat snel naar
de kassa. 
Maria is een beetje teleurgesteld. 'Waarom
heb je dit toetje gehaald? Ik wilde zelf een
luxe dessert maken.' Victor lacht: 'Als veel
Nederlanders dit lekker vinden, dan wil ik
het ook weleens proeven.' 
Op kerstavond gaan Victor en Maria naar de
kerk. De nachtmis begint om 23.00 uur. De
kerk is mooi versierd en er is een groot koor
met een orkest. Victor en Maria begrijpen de
Nederlandse woorden niet goed, maar ze
vinden de muziek heel mooi.    



De volgende ochtend is het dan eindelijk
Kerstmis. Om 11.00 uur gaat de bel. Het zijn
de ouders van Victor. Wat gezellig dat ze dit
jaar bij Victor en Maria kerst komen vieren.
Ze hebben elkaar al lang niet gezien. 
Ze drinken koffie met lekkere kerstcake, ze
praten en ze geven elkaar cadeaus. Daarna
gaat Maria naar de keuken. Victor heeft de
tafel gedekt en Maria heeft de tafel versierd
met kerstservetten, kaarsen en een
kerststukje. Het kerstdiner is heerlijk. Ook
de griesmeelpudding vindt iedereen erg
lekker. Het is een gezellige dag en avond.
De volgende dag is het tweede kerstdag.
Maria wil, net als veel Nederlanders, gezellig
gaan winkelen. Maar Victor wil niet naar
IKEA. Wandelen wil hij ook niet. Hij blijft
lekker thuis! 
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Het weekend na Sinterklaas zetten veel
Nederlanders een kerstboom in hun
woonkamer. Daarom reden Victor en Maria
vandaag naar het winkelcentrum. Ze gingen
een mooie kerstboom kopen. Ze kozen een
grote boom. Hij paste net, of eigenlijk net
niet, in de auto. 
Ze zetten de kerstboom in het appartement
van Victor. Eerst hing Victor er slingers en
lampjes in, daarna hingen ze er samen rode
en gouden kerstballen in. Oh jee, Maria liet
per ongeluk een kerstbal op de grond vallen.
De kerstbal was van glas en hij was meteen
kapot. Ze keken geschrokken naar de
scherven op de grond. Toen begonnen ze te
lachen. 'Scherven brengen geluk!' zei Victor.
Het zou vast een gezellige kerst worden dit
jaar.  
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De kerstboom werd prachtig. Victor zette
een rode piek op de boom. Victor en Maria
waren heel blij met hun mooie boom. 
Het duurde nog een paar dagen voordat het
25 december, eerste kerstdag, was. Victor
had op zijn werk nog een kerstborrel. Aan
het einde van de middag gingen alle
medewerkers naar de kantine. De kantine
was mooi versierd en er stonden ook
kerstbomen. Onder de kerstbomen lagen de
kerstpakketten voor alle medewerkers. Peter
had ook een DJ geboekt die leuke
kerstmuziek draaide. Peter was voorzitter
van de personeelsvereniging. De
personeelsvereniging (de PV) organiseerde
uitjes en personeelsfeesten en ze kozen ook
het kerstpakket. Er was bier, wijn, frisdrank
en 
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er waren lekkere hapjes. Aan het einde van
de kerstborrel kregen alle medewerkers hun
kerstpakket. Dit jaar zaten er allerlei
leevensmiddelen in: chocolade, koekjes,
zoutjes, pannenkoekenmeel, een fles
Prosecco met champagneglazen en een
doosje kaarsen met een kandelaar. Nou,
nou het bedrijf had zeker veel geld verdiend
dit jaar. Ze gaven hun medewerkers een
duur pakket. 
Maria deed na haar werk kerstinkopen. Het
was heel druk in de supermarkt. Bij Kerstmis
hoorde lekker eten, dus Maria kocht alles
wat ze nodig had voor een heerlijk
kerstdiner. Maria kon goed koken en ze
vond het ook leuk. Het was een beetje haar
hobby. 
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Op 23 december moest Victor nog gewoon
werken. Maria was al vrij. 's Middags ging ze
alvast de rollade maken voor het kerstdiner.
Ze keek in de koelkast. Had ze alles? Ineens
wist ze wat ze was vergeten. Ze had geen
dessert. Een kerstdiner zonder toetje, dat
kon niet! Haar schoonouders kwamen eerste
kerstdag op bezoek en haar schoonvader
was dol op toetjes. Snel belde Maria Victor
op zijn mobieltje. Was hij al bijna thuis of
kon hij nog even langs de Albert Heijn rijden
om de ingrediënten van het dessert te
halen? Victor zat al in de auto. Hij ging nog
wel even naar de supermarkt. Maria stuurde
een appje met het boodschappenlijstje. Zes
ingrediënten?! Victor had helemaal geen zin
om door de hele supermarkt te lopen. Ook
zag hij dat er geen slagroom meer was. 
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Wat nu? Victor keek in het koelvak. 'Mona
griesmeelpudding met bessensap.' Dat zag
er lekker uit en het was een typisch
Nederlands toetje. Ook was de pudding in
de bonus. Victor zette twee puddingen in
zijn mandje en ging snel naar de kassa. 
Maria was een beetje teleurgesteld.
'Waarom heb je dit toetje gehaald? Ik wilde
zelf een luxe dessert maken.' Victor lachte:
'Als veel Nederlanders dit lekker vinden, dan
wil ik het ook weleens proeven.' 
Op kerstavond gingen Victor en Maria naar
de kerk. De nachtmis begon om 23.00 uur.
De kerk was mooi versierd en er was een
groot koor met een orkest. Victor en Maria
begrepen de Nederlandse woorden niet
goed, maar ze vonden de muziek heel mooi.    
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De volgende ochtend was het dan eindelijk
Kerstmis. Om 11.00 uur ging de bel. Het
waren de ouders van Victor. Wat gezellig dat
ze dit jaar bij Victor en Maria kerst kwamen
vieren. Ze hadden elkaar al lang niet gezien. 
Ze dronken koffie met lekkere kerstcake, ze
praatten en ze gaven elkaar cadeaus.
Daarna ging Maria naar de keuken. Victor
had de tafel gedekt en Maria had de tafel
versierd met kerstservetten, kaarsen en een
kerststukje. Het kerstdiner was heerlijk. Ook
de griesmeelpudding vond iedereen erg
lekker. Het was een gezellige dag en avond.
De volgende dag was het tweede kerstdag.
Maria wilde, net als veel Nederlanders,
gezellig gaan winkelen. Maar Victor wilde
niet naar IKEA. Wandelen wilde hij ook niet.
Hij bleef lekker thuis! 


